
Pinksteren 
Voorzang op 24 mei 2026 

Weerklank 206 vers 1, 2 en 3 

1.Verhef, verhef uw lofgezangen,  
uw danklied, christen, stijg’ omhoog!  
De kerk heeft ’s Vaders Geest ontvangen, Hij 
daalde neer voor ieders oog.  
In vuurtong, wind en vreemde talen 
erkennen wij Gods grote trouw,  
daar Hij de Geest liet nederdalen,  
de Trooster, die Hij zenden zou. 

2.De verste landen zelfs getuigen:  
hier werkt, hier spreekt Gods majesteit,  
waar volken zich aanbiddend buigen  
voor Jezus’ macht en heerlijkheid.  
Hij leeft en heerst als aller Koning,  
verspreidt zijn Koninkrijk alom:  
Hij maakt bij alle volken woning,  
maakt harten tot zijn heiligdom.  

3.Bewaar ons, dat w’ U nooit bedroeven,  
blijf bij ons, U die ieder kent.  
U weet en schenkt wat wij behoeven,  
U, die de ware Trooster bent.  
U maakt ons vrolijk, moedig, heilig,  
en sterkt ons in de bangste nood:  
als U ons leidt, dan zijn wij veilig  
en overwinnen wij de dood! 

Weerklank 195 

Heilige Geest van God,   
vul opnieuw mijn hart.   
Heilige Geest van God,   
vul opnieuw mijn hart.   
Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw.  
Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart. 

Weerklank 203 vers 1, 2 en 3 

1.O Heilige Geest, o heilige God,   
U bent de Trooster in ons lot. 
Gezonden van de hemeltroon, 
door God de Vader en de Zoon,   
o Heilige Geest, o heilige God ! 

2.O Heilige Geest, o heilige God,  
verzegel ons Uw heilsaanbod  
dat Christus in Zijn Woord ons biedt,  
toen Hij ons ‘Vader’ zeggen liet,  
o Heilige Geest, o heilige God ! 

3. O Heilige Geest, o heilige God,  
open ons hart voor Uw gebod; 
ontsteek in ons Uw liefdegloed, 
die alle weerstand wijken doet, 
o Heilige Geest, o heilige God! 

Psalm 113 vers 1 en 3 

1.Gij 's HEEREN knechten, looft de HEER; 
Looft Zijne naam, verbreidt Zijn eer; 
De naam des HEEREN zij geprezen; 
Zijn roem zij door 't heelal verbreid, 
Van nu tot in all' eeuwigheid; 
Men loov' 't aanbidd'lijk Opperwezen. 

3.Wie is gelijk aan onze HEER? 
Aan God, die, tot Zijn eeuwig' eer, 
Zijn troon gevest heeft in de hemel? 
Die, daar Hij 't wereldrond gebiedt, 
Van Zijne hoge zetel ziet 
Op 't laag en nietig aards gewemel? 

Stil gebed  
Votum en groet 
Zingen: Psalm 108: 1 en 2  
Wetslezing  
Zingen: Psalm 119: 3  
Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing: Genesis 11: 1-9 en 
Handelingen 2: 1-13

Zingen: Psalm 67: 1, 2 en 3  
Verkondiging  
Zingen: Psalm 72: 10 en 11  
Dankgebed en voorbede  
Collecte  
Zingen: WK Psalm 145: 2 en 3 


